
 

 

 

 

We kunnen zelf een hart 
maken. Een hart als teken van 
liefde voor de ander! Deze actie 
is een vervolg op de prachtige 
engelen die vorig jaar door vele 
gemeenteleden zijn gemaakt 
voor kinderen in Moldavië. 

Dit jaar vragen we aan gemeenten om een hart te maken. Figuurzagen, breien, 
haken, naaien, alles is toegestaan! Een mooi idee om dit samen in uw kerk te gaan 
doen! Stuur of breng uw harten naar Kerk in Actie en wij geven ze aan de kinderen in 
Pakistan. 

Ook in Nederland geeft Kerk in Actie de harten aan vluchtelingen kinderen. We     
willen de kinderen in de AZC’s zo een hart onder de riem steken. Heeft u met uw   
kerkelijke gemeente contact met een AZC in uw omgeving? Dan kunt u de harten 
ook zelf brengen. Misschien wel gekoppeld aan een leuke spelletjesmiddag of 
maaltijd die u als gemeente aanbiedt? 

Brei, naai, haak, figuurzaag of knutsel een hart. Schrijf een mooie, bemoedigende 
kerstboodschap en stuur uw hart met de boodschap vóór 9 januari op naar  
 
Kerk in Actie 
t.a.v. Daniëlle van Drongelen 
Antwoordnummer 4056 
3500 VB in Utrecht  

 
Er wordt dan voor gezorgd dat de harten bij de kinderen in Pakistan terecht komen.  
 
Kijk op onze Pinterest account voor hart ideeën: www.pinterest.com/kerkinactie. 

http://www.pinterest.com/kerkinactie

